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ÖNSÖZ 

Ömür dediğin beşik ile musalla taşı arasında hiç farkında olma¬ 
dan geçiveriyor. Ve insan bundan sonra ya iyilikleri ya da kötülük¬ 
leri ile anılıyor. Ben ardımda iyiliklerim, hoşgörümle hatıralar bı¬ 
rakmayı tercih ederim. Yetmiş yıllık bir yaşam tecrübemde, herke¬ 
sin ideali bu olmasını hayal ettim hep. Belki de bu yüzden henüz 
çocuk yaşta şiir yazmaya başladığımdan beri bu konuya ağırlık 
verdim. Şimdiye kadar SOKAKTAKİ ADAM ve BİZİM SOKAK başlık¬ 
larında iki şiir kitabım neşredildi. Doğup büyüdüğüm şirin köyüm 
KULAKOVA hakkında BÜLBÜLÜN YUVASI kitabımı yazdım. İlk ro¬ 
manım AZMAN Bulgarcaya da tercüme edilip, beni mutlu edecek 
seviyede rağbet gördü. Okurlarıma teşekkür ederim. Bilhassa 
1990 yılında ülkemize demokrasinin gelmesiyle yazma hevesim 
daha da arttı, eserlerim yurt dışında da okunur oldu. Uluslararası 
Şiir Şölenlerine de davet edilmeye başladım. Ankara, Kıbrıs, İstan¬ 
bul, Marmaris, Datça, Elazığ gibi birçok yerlerde etkinliklere ka¬ 
tıldım, dünyanın başka ülkelerinde de Türkçe yazan harika şairler¬ 
le tanışıp, dostluk bağı kurdum. İnternet yaşamımıza girince, ora¬ 
da açılan şiir ve öykü gruplarına katıldım, bilhassa Türkiye Cum¬ 
huriyetinin önde gelen şairelerinden Nihal Mirdoğan hocamın 
canlı radyo yayınında sık sık şiirlerim okundu, bu grubunda düzen¬ 
lediği etkinliklerine katılıp yeni dostlar edindim. İnternetin in¬ 
sanlara ulaşmak için ne kadar kısa ve önemli yol olduğunun farkı¬ 
na vararak Facebook'ta kendi NAİMİN KÖŞESİ - 2 grubumu kur¬ 
dum ve burada paylaşılanların ne kadar beğenildiğinin kanıtı ola¬ 
rak kısa bir sürede üyelerimin sayısı üç bini buldu. Kendilerini çok 
seviyorum, onlar da bana hürmetlerini her fırsatta ifade ediyorlar, 
sağolsunlar. 

Değerli okurlarım, bu elinize geçen üçüncü şiir kitabimdir. Uma¬ 
rım ki beğenirsiniz. En samimi saygılarımla, hepinize sağlıklı, ger¬ 
çek İNSAN meziyetli, huzurlu, mutlu ömürler dilerim. 

Naim BAKOĞLU 
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İNSAN - 2 


Bana göre İNSAN ya insandır, ya değildir! 
Önce kişinin insana saygısı önemli! 

Saygısız olan kendi yağında eritilir - 
Gönlümde kalmaz bir damlacık insanlık rengi! 

İster Müslüman olsun, isterse Gayrimüslüm 
Kötülülükten arınmışsa, bu bana yeter! 

Her ikisi de kardeşimdir, bahtları gülsün - 
İnanın, ırkçılık vahşi yaşamdan da beter! 

Bunu gördük hep çileli ömür kavşağında 
Terimizi emen yüzümüze nefret kustu! 

Biz hep kelebek olduk hoşgörü yaprağında 
Musallat afallayıp sustuysa, bundan sustu! 

Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allahı var! 
İnsanlık unvanı bizde kalsın, bize bu yeter! 
İnsan değilsen sen hey iki ayaklı canavar 
Hesabını ödersin bir gün beterden beter!! 

08.01.2015 
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ÖNCE İNSAN OL 


Doğumdan musalla taşma 
Neler gelmez kişi başına 
Kimse bakmaz uzun yaşma 
Önce sen insan ol bre kardeş! 

Akar ya damarında kanın 
Hep yaşamak ister ya canın 
Dilersen iyi kalsın am'n 
Önce sen insan ol bre kardeş! 

Neysen, O'sun, gönlüme hoş gel 
Kötülüklerden arın, koş gel 
İster tatlı, ister mayhoş gel 
Önce sen insan ol bre kardeş! 

Naim der, kısa ömrün yolu 
Aniden geliverir sonu 
Aklına iyice koy bunu 
Önce sen insan ol bre kardeş! 


08.02.2011 



İNSANLIĞA HİTAP 


Atalarımdan aldığım öğütler rehberim! 

İnsan insandır, Allahın günahsız bir kulu! 
Tümü ayrımsız, kardeşimdir gönlümde benim 
Kinsiz yüreğim insanlık sevgisiyle dolu! 

Kaç yıllık ömür var ki yaşanacak şurada 
Hayatı insanca paylaşmak okadar zor mu? 

Ne hacet var, düşünün böyle asık surata - 
Yoksa paylaşmak gururumuzu yakan kor mu? 

Hey sen, mantık sahibi, sen Hakkın kulu insan 
Manasız kavgalar iblise kulluk değil mi? 

İlâhi iki hece İN-SAN, ne büyük ünvan - 
Bu ünvana lâyik olmak mutluluk değil mi? 

Naim der, yetsin bu kadar kördöğüşü, yeter! 
Gözümüzü açıp, birbirimizi görelim! 

Kardeş kavgası cehennem ateşinden beter - 
Fırsat budur, şimdi birlik sefası sürelim! 

25.11.2010 
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kardeşimdir benim 


Çırılçıplak dünyaya gelmiş bebek - 
Doğuştan kabul, kardeşimdir benim! 
Yaşamda dostluğa verirse emek - 
Menşeği farksız, kardeşimdir benim! 

Yüreğinde varsa insan sevgisi 
Beni ondan hissederse kendisi 
Bozulmazsa hoşgörü hal dengesi 
Din, dili farksız, kardeşimdir benim! 

İnsan kalbi, vicdanı varsa eğer 
Şer're ret, iyiye verirse değer 
Barış adına olursa can-ciğer 
Ten rengi farksız, kardeşimdir benim! 

Naim der, kaç günlük ömür var şurda 
Yem olmayalım her bölücü kurda 
Renk renk açıp, ışık saçarsak yurda 
Nüanslar farksız, kardeşimdir benim!!! 

21.07.2014 
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İNSAN 


(Madımak faciasına ithafımdır) 

İki yürek, bir aşk ve sonrası 
Doğan masum bir harikadır insan! 
Bazen umut, bazen yüz karası - 
Ya kıvancım, ya yasımdır insan! 

Milyon yıllar geçmiş, önemi ne? 

Aynı noktada durandır insan! 
Değişen çağların dönemi ne? 

Kardeş kardeşi vurandır insan ! 

Kalb burkulur Madımak deyince - 
Orda yanan da, yakan da insan! 
Sözde çağdaşız ya biz beyin'ce - 
Görmeyenler de, bakan da insan! 

Naim der, hey mahlûk, insan mısın? 
Kendini yananlar yerinde san! 
Düşün: melek misin, şeytan mısın - 
Hakkın yanında durmalı insan! 

02.07.2014 
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KARDEŞE MESAJ - 1 


Günlerdir dilim tutulmuş gibi susuyorum 
Oysa göğsümde nice fırtınalar esiyor! 

Ben kızılcık yedim desem de, kan kusuyorum 
Son çirkin olaylar şahdamarımı kesiyor! 

Hani kardeştik, hani biz kucaklaşıyorduk 
Ne oldu da böyle uzaklaştık, anlat bana! 

Hani düne dek aynı havayı soluyorduk 
Kimler aşıladı ayrım virüsünü sana?! 

Bayrak birdir. Vatan Ana Südü gibi kutsal 
Tarihte bunu kanıtlamadık mı biz kardeş?! 
Gel yine, göğsüme yaslan ve öylesine kal 
Biz bölücüye ders vermeyi biliriz kardeş! 

24.12.2010 
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ŞEREF 


Seni ana doğurdu, onun da bir anası vardır. 

İnsanı Yaradan aşkıyla sevmek şereftir kardeş! 
Kiminin ufku geniş, kiminin ise de dardır 
Herkesin hakkını sevgiyle vermek şereftir kardeş! 

Kavga çıkarmak için bulunur hep binbir bahane 
Rengi, ırkı. Tanrıları ayrıdır, bundan sana ne? 
Kardeşçe kucak açmak Türklükte en yaygın anane 
Farklı renklerden güzel demet dermek şereftir kardeş! 

Velev ki, acılarımızın nedeni sayılırsa 
Gün gelir de, yaptıklarından bir nebze ayılırsa 
Tövbe edip, vicdan azabından düşüp bayılırsa 
Şerefsize de bir damla su vermek şereftir kardeş! 

TÜRK'ÜZ, bir de ATA'mız vardır, adı yüceden yüce! 
O'nun ilkelerine sarılmalıyız biz gönülce! 

Söyleyin, kim karşı gelebilir ki bizdeki güce!? 

Birlik düşmanlarına göğüs germek şereftir kardeş! 

19.10.2010 
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NASİHAT 


Sen erdemli ol, büyükleri dinle 
Her nasihat derde melhemdir yavrum! 
Kin'e karşılık verme asla kin'le 
Ömür esip geçen bir yeldir yavrum. 

Uyanık ol, kanma her gülen yüze 
Bırakırlar seni, çıkınca düze 
Bastığın an yangından kalma köz'e 
Anlarsın, dost bildiğin el'dir yavrum! 

İki lokman varsa, birini paylaş 
Savaşacaksan, kötülerle savaş 
Mazlum'un gözünden akıttırma yaş 
Gönül dediğin ince tel'dir yavrum! 

Naim der, boş gezip, harman savurma 
Çalış, çabala, bir an işsiz durma 
İyilik yap, bundan çıkarın sorma 
Son mükafatımız eceldir yavrum! 

28.02.2011 
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TORUNLARIMA VASİYET 


Vefalı evlâtlar büyütmüş mutlu bir babayım ben! 
Her el öpüşlerinde yüreğim bir okadar yumuşar! 
Yıllar almış başını, gençliğimden kaçıp giderken 
İhtiyar başımı torunlarımın elleri okşar! 

O anda yeniden doğmuş gibi olurum, inanın 
Sanki göveriverir beyaz saçlarımın uçları 
Öyle çiçek açarlar ki, siz orayı bahçe sanın 
Kalbime yaşam azmi verir senfonisi kuşların! 

Torunlarım da bir gün baba olacak, Allah Kerim! 
Dede olarak onlara temennim tek ve kararlı! 
Önce namus evlâtlarım, öyle yaşayın ki derim 
Nesliniz size vefalı. Vatana olsun yararlı! 
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YAŞAM 


Doğuştan musalla taşına bir serüvendir yaşam 
Herbirimiz hep çırılçıplak anadan doğmuşuk ya - 
Sonradan dillendirilir ağızlarda "ağam, paşam" - 
Yoksullara cehennem, zengine Cennet olur dünya! 

Çağımız Feza çağı. Adamlar almış da yürümüş 
Yeni dünyalar keşfetmek yolunda ilim, fen üretir 
Bizimse nedendir gözümüzü cehalet bürümüş 
Sözde alimlerimiz garip felsefeler yürütür! 

Neler mi, sormayın, televizyonda onların yüzleri 
Bakın, seyredin de, ondan sonra fikir beyan edin! 

Ak'a kara, Kara'ya ak demek tüm salak tezleri 
Adamlar resmen, yüzkarası çağdaş beşeriyetin! 

Yaşamın dalgalarında sallanır da düşünürüm - 
Olur mu ömür düzeninin geri geri vitesi? 

Kardeşlerim, ben son zamanda hem bakar, hem de körüm 
Böyle bir karamsarlıktan var mıdır daha ötesi!? 

09.12.2014 
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MUTLULUK 


Selam alıp, halini sormaktır mutluluk 
O an omzundan tüm yükler sıyrılıverir! 
Eriyen buzlar insana bir ısı verir - 
Selam alıp, halini sormaktır mutluluk! 

Yürek kapıların açılır sonuna dek 
Hissedersin kalmadığını doğada tek 
Meziyetlerin var da, seviliyorsun demek 
Selam alıp, halini sormaktır mutluluk! 

Bir tayın ekmeğin varsa yoksulla bölüş 
Ağlayanlarla ağla, gülenlerle gülüş 
Umrunda olmasın ne altın, ne de gümüş 
Selam alıp, halini sormaktır mutluluk! 

Selam verip, hal soranlardan değilsen sen 
İnsan da değilsin, sermayelerde yüzsen! 

Ah bir bitsen, bir bu Hak gerçeği de bitsen - 
Selam alıp, halini sormaktır mutluluk! 

Naim der, heyhat, milyoner olsan, ne yazar 
Biri yaranır, diğeri işini bozar! 

Sonra deme, bana dokundu kötü nazar - 
Selam alıp, halini sormaktır mutluluk! 

04.12.2014 


14 


FAZİLET 


Kaderin dalgasında sallandım ben de 
Gün oldu daraldım, derinliklere indim! 

Acılar acıyı tetiklerken sinemde 
Bazen kendi kendimi kucaklayan sin'dim! 

Var ile yok arasında yollar yürüdüm 
Kendi kendimi teskin eden yine bendim! 

Gün oldu yüzümü topraklara sürüdüm 
Tohumlaşıp da yeniden geriye döndüm! 

Allahım uzattı bana yardım elini 
Bir anda hayatın gerçeklerine erdim! 
Yaşamla ölüm arası kısa dilimi 
İnsanca yaşamaya vicdanen söz verdim! 

Ömür boyu merhamet adına yaşadım 
Gün geldi, son lokmamı da paylaşan bendim 
Yüreğimde hep iyilikleri taşıdım 
Zorlukları bu insan sevgisiyle yendim! 

Naim der, umutlarımı da paylaşırım 
Yeter ki bu olsun devası onmaz derdin! 

Kaç günlük ömrümüz var şurada kardaşım 
Arkasında fazileti kalır her ferdin! 

02.01.2011 
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SEN 


Sen isen önce benliğin olmalı kardeş 
Bu benliğinin tek müdafisi de sensin! 
Senliğini ki, reddederse eğer bir kalleş 
İlk baskıya karşı siper olan bedensin! 

Yan yatıp bekleme sen hazırdan hakkını 
Haklar verilmez, alınır derler ezelden! 
Sen sen ol ki, görsünler dünyada farkını 
Yaşamın daha da güzel olsun güzelden! 

Önce Anandan emdiğin sütü reddetme 
O dilindeki en nefis onur tadıdır! 

Sen sen ol, kimliğini asla mahcup etme 
Onur demek kimliğinin mukaddes adıdır! 

09.10.2014 
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RÜYA 


Dün akşam kaçıncı kez, rüyamda açtı yine 
Günahsız çocukluğumun o şirin Baharı. 
Dallarda gülen çiçeklerde umutlar vardı 
Çiçeklerde nektar toplayan binlerce arı 


İnsanlar toplanmıştı başka başka illerden 
Aralarında farklı konuşanlar da vardı. 
Petek petek ballar dökülüyordu dillerden 
Tümü tek güneşin şefkatından bahtiyardı! 


Birden yıllar geçti üzerimden de akardım 
Sevgi mesajına döndü saçımın her teli. 

Rüya rüya ya, rüyamda Tanrıya yalvardım: 
Allahım, düşlerimden mahrum etme Sen beni! 


27.10.2010 
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OMUR 


Bütün gözlerin odağı beşikteki bebek 
Gülüşüyle etrafa mutluluklar saçıyor! 

Işıyan gözleri renk renk, sanki bir kelebek 
Hayallerde çiçekler onun için açıyor 

Büyüdü bebek, beşiğini ne tez unuttu 
Anne, baba, gururlu mu, ah nice gururlu 
Bir sabah çantasıyla okul yolunu tuttu 
Şansın uğurlu olsun yavrum, şansın uğurlu! 

Durmadan döner ya feleğin yorulmaz çarkı 
Delikanlı geldi evliliğin eşiğine! 

Yılların dakikalardan yoktur hiç bir farkı 
O da oturtuverdi bebeği beşiğine! 

Şimdi bebeği baba oldu, o ise dede 
Ama bak hiç yaşlanmadı, gönül bu, gönül bu! 
Kardeş ardında kalanlara sevin, gam yeme 
Geldik gideceğiz elbet, ömür bu, ömür bu! 

07.04.2011 
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ÇOPOBUR 


İlk horozların sesi çöplükte bulur onu 
Yama üstüne yama, renkler geçididir donu 
Düşleri sönük, dünyanın ne başı, ne sonu 
Yoksul, azığını çöpten kazanır Çöpoburü 

Her yerde şahlanırken acımasız sömürü 
Bulduğunu yer, ayırmadan küfü, kömürü 
Böyle geçer toklar arasında hep ömürü 
Yoksul, azığını çöpten kazanır Çöpoburü 

İnsaf, üzerindedir soğuk yağmuru göğün 
Bulduklarını bölüşürler günde üç öğün 
Etlice bir kemik varsa, yaparlar toy düğün 
Yoksul, azığını çöpten kazanır Çöpoburü 

Onu çok iyi bilir ve yakından tanırım 
Nerede görsem, insanlığımdan utanırım 
Bu halinden kendimi de sorumlu sanırım 
Yoksul, azığını çöpten kazanır Çöpoburü 

21.09.2012 
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BİR MERHUMUN ARDINDAN 


Onun da hayalleri vardı 
Hülyaları rüyalarında gerçekleşirdi 
Bir evim olmalı, derdi 
Tek direk üstünde, tek odalı. 

Dönerken pervaneler gibi 

tek direğin etrafında 

tek pencere dört mevsime açılmalı... 

Tek direkli, tek odalı, tek pencereli evi 

olmadı ömrünün sonuna dek. 

Ne baharını hissetti 
ne yazını 
ne güzünü 
ne de kışını! 

Dörtnala almış da başını 
geçiverdi mevsimler ardı ardına... 
Çocuk baba oldu 
baba - dede... 

Bir gün görünüverdi olmayan evinin 
olmayan tek penceresinde 
Torunlarının birer ışık topu gibi yüzü! 
Işıdı olmayan evinin 
olmayan tek odası! 

Yalancıktan kendini zengin saydı 
Ve yalancıktan memnun öldü adam! 
Keşke hayalleri gerçek olsaydı... 
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KADER 


Eczanenin oradan 

geçer hep yolum ekmekçiye. 

Akşam üzeri istikametim bu yine! 

Dertli bir anne oturmuş köşe başına. 
Dayanamadım gözyaşına 
halini sordum. 

Çocuğu hastaymış 

ilâç alamamakmış yürek yarası! 

Dünyalarım altüst oldu! 

Cebimde ancak bir ekmek parası... 

Çıkarıp verdim ona. 

Teşekkürü bile unutarak 
yürüdü eczaneye. 

Ve oradan çıktığında 
inanılmaz mutluydu! 

Bana şükranlığının en bariz ifadesi 
belki de buydu! 

Besbelli ben bu annenin gözünde 
hâlâ bir insandım! 

Evime ekmeksiz dönüp, aç yattım bu gece 
Sabaha dek damarlarımda ateşler yandı! 
Beynime sayısız hançerler saplandı! 

Acım aç kalışımdan değil asla 
Yarın bir dertliye daha verecek 
ekmek param olmamasındandı! 
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DELIORMANLI 


Bir Deliormanlıyla buluştum sokakta gün arası 
Elinde titreyen bastonu, yüzünde yılların yarası 
"Baa, dedi, seni göödüm de bubanı atııladım ba! 
Saamıdıı, çoktan aberim yoktuu adamdan". 

"Sizlere sağlık, dedim, çoktan Hakka yürüdü babam"! 
Böyledir Deliormanlı, gözlerinden süzülüverdi yaşlar! 
Yüreğininin hızlanmış nabzıyla titremeye başladı kaşlar! 
"Allaa raamet eylesin, dedi, çok iyi insandı o ba. 

Ne çok seveedi gençleri, gençlee de onu seveedi. 

İç kıskançlıı yok, başaranı yürekten öveedi. 

Büükle büük, uşakla uşak oluudu ba; 

Eekese uyacak tatlı bii laf buluudu ba. 

Zaman denişti, şindi ne gençlee genç 
Ne evinde oturanlaa, ne dişaada olanlaa dinç! 

Ne de iitiyaala eskisi gibi sevilen iitiyaa - 
Ne olacak bu gidişaatın sonu yaa? 

Sonradan anladım ki Deliormanlı huzurevindeymiş 
Çocukları var da, herbiri kendi keyfindeymiş!! 

"Abi, dedim, başını dik tut, gözyaşlarını sil. 

Gel, sana sarılayım, beni kendi evladın gibi bil"! 

Sevgiyle sarıldım Deliormanlıya, çok mutlu oldu 
Yüreğim bir anda özlenmiş baba şefkatıyla doldu! 

06.02.2014 
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iyi insan ol 


Yüreğimiz buz tüpü, yoksa yakıcı kor mu? 
Bazen sis hapsediyor güvendiğimiz dağı! 

Seni seviyorum demek o kadar da zor mu? 
Neden koparıyoruz aramızdaki bağı? 

Bir ömür ne demektir ki, ha doğdun, ha öldün! 
Milyonlar yığsan bile, ardında sin'in kalır! 
Diyelim ki, mazlum teriyle halını ördün - 
Ahrete götürecek anlamsız kinin kalır! 

Sen fani dünyada sil gözlerinin pasını 
İnsana insanca sarıl, adilce değer ver! 

Paylaş kardeşlerin sevincini, hem yasını - 
İnan ki, cennet olacaktır gideceğin yer! 

Naim der, ben ki, böyle bilirim, aslı da bu - 
Kimse kırmasın Anka kuşunun kanadını! 

Biz hep Tanrı kuluyuz, mutlu da, yaslı da bu - 
İyilikle yazdır mezar taşma adını! 


16.11.2010 
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DOST VE GOÇ FACİASI 
(Can Dostum Yakup Tunalı'ya) 


İstanbulun tam ortasında gördüm onu bir gün 
Sevinerek "Hey dost, dedim, selâmünaleyküm". 

"Aleykümselam" oldu bana kayıtsızca yanıtı. 
Şaşkınlığıydı o an beni tanıyamadığının kanıtı. 

Sonra öyle yüzüme baktı yabancı yabancı... 

Kalbimin damarına oturdu dayanılmaz bir acı: 

"Tanımadın galiba" dedim Deliormanlı diliyle. 

Adam şöyle anlamsız bir hareket yaptı eliyle. 

Kanadı kırılmış bir kuş gibi omuzlarını kıstı 
Sonra gözlerini benden ayırmadan uzun uzun sustu. 

Çok zaman geçmişti son acılı vedadan bu yana 
Çekip gitmişti Can Dostum göç kervanıyla Anavatana. 

Köprüler altından çok sular akmıştı o gün, bu gün 
Birbirine karışmıştı nice mutluluklar ve hüzün! 

Karların beyazı savrulup saçlarımıza vurmuştu 
Ve işte şimdi kırarmış iki dede karşı karşıya durmuştu! 

Tanıyamadı beni Can Dostum büyük şehirin labirentinde 
Yanardağlar kükredi yüreğimin en derinliklerinde: 

"Ben işte şuyum", dedim, acılar altında ezile ezile 
Sanki basmıştım bir yabancının kapısındaki zile... 

Tanıttım kendimi bir nevi eski dostuma 
Birden sarsıldı, fırtınalar gibi atıldı boynuma... 

Ağladı 

ağladım 

ağladık! 

Yol üstü bir sohbet ki, coşkun sular gibi çağladık! 

Yaprakları sararmış yaşlı dünya yeşeriverdi sanki 
Değişmez kurallarına inat, gerilere döndü feleğin çarkı! 

Anılarımızda hâlâ Deliormanı sularken gözyaşlarımız 
Şimdi İstanbulda huzur bulmuştu kırarmış başlarımız! 
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KARDEŞE MESAJ-2 


Kollarımı şöyle bir açasım geliyor 
Bütün evreni kucaklayasım geliyor! 

Bir yerlerde serpilirken yangın için kor 
Bölücüleri boğazlayısım geliyor! 

Ömrümün yarısı çoktan tepeyi aştı 
Mezara doğru inişte kısa yolum! 

Kıyamet gemileri kıyıma yanaştı 
Onlara yükleyeceğim en büyük sorun! 

Verdin mi dersin yoksula bir lokma ekmek 
Sildin mi akan gözyaşlarını masumun? 
Yanıtı evet ise, mutlusundur demek 
Bil, Cennete götürecektir seni sonun! 

Naim der, kardeşçe yaşamak büyük hüner 
Sen olduğun gibi gel de sarıl boynuma! 
Ancak böyle düşmanın hevesi söner - 
Kendisi gelir kendisinin oyununa! 

14.02.2012 
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şefkatli ninem 


( Bir tv programında 96 yaşında nine, 
kendisini kaderine bırakan çocukları için 
hayır dualar okuyarak, "Allahıma her gün 
canımı alsın diye yalvarıyorum. 

Yalnızlık çok zor ", dedi. ) 


Ver o titreyen asırlık elini öpeyim ninem - 
Varsın da dudaklarım erisin kutsal ateşinden! 
Ayaklarım altında toprak titredi, soldu çimen 
Çocukların adına ben utandım şefkatli ninem! 

Alnındaki kırışıklarda yaşamın sayfaları - 
Oradan okudum verdiğin mesajın aslını ben! 
Beynimi bombardımana tuttu vicdan tayfaları 
Çocukların adına ben utandım şefkatli ninem! 

Göklerden yıldızlar indi gözlerindeki ışıkla 
Ve o anda bunaltıcı karanlıkları kovdun sen! 
Yaşlanmanın belirtisi alnımdaki kırışıkla 
Çocukların adına ben utandım şefkatli ninem! 

Naim der, gençler, kısadır yaşamın huzur yolu - 
Bil ki, gerçek insandır atalarına hürmet eden! 
Heyhat! Ömrün başı ateş ise, sonu buzul dolu - 
Çocuklar adına özür dilerim şefkatli ninem! 

28.11.2011 
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SUS GONUL 


Sus gönül, gençliğini unut nihayet 
Acından öldün öldün de kül oldun bak! 
Sevginden bir iz bırakacaksan şayet 
Son kıvılcımla mutsuzluklarını yak! 

Kelebek de göçer çiçekten çiçeğe 
Gördün mü burada aşkın dumanını? 

Bu bir aynadır en evrensel gerçeğe 
Kelebek, çiçek de yaşar zamanını! 

Oysa sen mevsimlere inat azarsın 
Artta kalan yılları görmezsin asla! 

Aşk üstüne nice şiirler yazarsın 
Alevlenirsin gözün göze temasla! 

Sus gönül, Güz'ü Bahardan sayma, yeter 
Bak, saçımdaki ak Kış'ı anımsatır! 

Boş umutlar umutsuzluktan da beter 
Hayalde genç düşüyle ağlar her satır! 

Naim der, sen sus gönül, geçti o günler 
Güneş doğarsa, elbette batacaktır! 
Yıllarca senin bahçende açan güller 
Artık başka gönüllerde açacaktır! 

13.10.2011 
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ÇAĞRI-2 


Ömür dediğin öyle kısa ki, bir an gibi 
Bu anda ne ekersen onu biçersin kardeş! 
Gecelerin gündüze el verdiği tan gibi 
Sen de yarın tarih olup geçersin kardeş! 

Gün bugündür, el verelim, bunun yarını yok 
Kucaklaşalım göklerdeki yıldızlara eş! 
Güveninden emin, alm pak, umutları tok 
Yüce Ulus olalım, canım benim, can kardeş! 

Naim der ki, sussam susamıyorum bir türlü 
Huzur bozanlar adımbaşı nöbette kalleş! 
Dostun dili tatlıdır, düşmanınki küfürlü 
Öz kardeşini düşmandan ayırdet be kardeş! 

10.10.2011 
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MI ACABA 


Bir el kadar, çırıl çıkpak doğarız anadan 
Bir gün ne olacağız, bilinir mi acaba? 

Bir bir uçunca terbiye ocağı yuvadan 
Analara vefa hakkı silinir mi acaba? 

Neden unuturuz biz çoğu kez aslımızı 
Kaybediriz yollarda insanlık vasfımızı 
Ve fukaraya uygularız hep baskımızı 
Akıllar böylesine çelinir mi acaba! 

Analar doğurmaz ola böyle zorbaları 
İnsan hakkından boş kala büyük torbaları 
Yaşamı ısıtan olsa doyum çorbaları 
Binlerinin cebi delinir mi acaba? 

Naim der, kısadır insanın ömrü, son belli 
İster seksenlik olsun isterse de yüz elli 
Bu dünyada yaşadınsa sen canavar denli 
Ötede sana melek denilir mi acaba! 

13.1.2015 
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DEDİM 


O da insan, bu da insan, arada fark ne dedim 
Ne ben anladım, ne de bir anlatan oldu farkı! 
Yıllarca hep böyle döndü fani dünyanın çarkı - 
Zaman zaman yönü şaşırıp, şark ne garp ne dedim! 

Bilenler kis kis güldü, bilmeyenler daha fazla 
Kurt kuzuyla dost, aydın kardeş görünür yobazla 
Aşık zalimi över elindeki telli sazla - 
Vicdanlarda çöküş, yüreklerdeki darp ne dedim! 

Besbelli çağ ile çağdaş başka başka yollarda 
Garip garip civcivler türeyor garip follarda 
Güç de tükeniyor asaleti tutan kollarda - 
Ha yaşıyoruz, ha yaşamıyoruz, fark ne dedim!!! 

16.01.2015 
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DUA - 2 


Rüyama girdi yaşamın gerçekleri yine 
Uykularımı bozar oldu karabasanlar! 

Bir eşitsizliktir bu ki, alabildiğine 
Beni rahatsız ediyor hey garip insanlar!! 

Yol kavşağında buldum kendimi gün ortası 
Bir yanda gecekondular, bir yanda saraylar! 
Bir yanda sefiller, bir yanda sultan sofrası - 
Tereddüte düştüler beni götüren raylar! 

Biliyorlardı ki, taşıdıkları yük insan - 
Yüreği vardı, vicdanı vardı, o İNSAN'dı! 
Birden raylar eridi azaptan, buna inan 
Gönül köprülerim utanç ateşinde yandı! 

Durakladım yol ayırımında biçare ben 
Ellerimi açıp, Allahıma dua ettim: 

Yaradanım sensin, akıl fikir veren de sen - 
Yolunu kaybedenlere yol göster Ya'rabbimü! 

17.01.2015 
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VİCDAN 


İnsanı insan eden en büyük unsur vicdandır 
Var olmanın geçerli sertifakasıdır vicdan! 

Yokluğu gözyaşı, kardeşten akıtılan kandır 
Var olmanın geçerli sertifakasıdır vicdan ! 

Vicdan dayanamaz acısına hiç bir azap'ın 
Set olur önünde her haksızlığın ve gazap'ın 
Mutluluğunu ister her anadan doğma zat'ın 
Var olmanın geçerli sertifikasıdır vicdan! 

Fukaranın halinden anlamayan milyonerler 
Bilmezler, aslında kendi insanlığını yerler 
Bir de utanmadan biz sizin için varız derler 
Var olmanın geçerli sertifikasıdır vicdan! 

İnsanın üzerinden derisini soymaksa işi 
Günde beş vakit namazını kılsa da o kişi 
Ahirette bile nefretle anılır geçmişi 
Var olmanın geçerli sertifikasıdır vicdan!! 

Naim der, vicdana gel sen hey çiğ süt emmiş insan 
Ana süt'ü şifalıdır, ondan haz al her zaman 
Ana sütüyle yazılmıştır bu gerçekçi ferman - 
Var olmanın geçerli sertifikasıdır vicdan!!! 

27.01.2015 
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aynadaki adam 


Bu gün, kaçıncı kezdir, aynanın karşısına durdum 

Bir gençliğimi hatırladım, bir de aynadaki adama sordum: 

"Sen de kimsin heeey ak sakallı, aynamı gizlice çalan!!?" 
Tuhaf tuhaf baktı benim yüzüme aynadaki adam. 

Bir de öylesine gülümsedi ki, birden sevdim bu resmi 
Sıcacık gülümseyişinde duydum o yürekten gelen sesi: 

"Ben sen'im. Sen de ben'sin heeey umutların avcısı. 
Yanındayım, hep beraber olacağız bu yolun yolcusu"! 

Özlemiştim çoktan böyle bir dayanışmayı belli - 
Aynadaki adamı hararetle kucaklayıp öpesim geldi! 

07.02.2015 
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BENİM felsefem - 1 


Bu fani dünya bu kadar da dar mıdır - 
Yaşamın arenasında kavgalar neden?! 
Ömrün ötesine daha yol var mıdır - 
Neden aşınır boş kavgalarda beden?! 

Bu gün varız, yarın yok, değil mi, söyle 
Kefen, boyumuza göre sin sonumuz! 
Niye bu doymazlık, benlik hırsı böyle - 
Adil paylaşım olmalı tek konumuz!! 

İki gömleğin varsa, birini paylaş - 
Öyle de buyurur insancıl dinimiz! 

Her kişiye kardeşinmiş gibi yaklaş - 
Tek iyilikten haber versin dilimiz! 

Fakirim, zenginden de bunu isterim - 
Milyonları alamazsın o son yere! 

En büyük sermayemdir alnınım teri - 
Cansuyu olsun isterim nesillere!! 

04.03.2015 
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MUTLULUK - 2 


Selamını alan varsa, asıl mutluluk budur 
Aleyküm selam denirse, asıl mutluluk budur! 
O sana değer verirse, asıl mutluluk budur 
Sen O'na değer verirsen, asıl mutluluk budur! 

Mutlu olmayı istersen, mutlu etmeyi bil sen 
Mutlu olmayı istersen, kin'i, nefret'i sil sen 
Multu olmayı istersen, hak uğrunda eğil sen 
Haklıya hakkın verirsen, asıl mutluluk budur!! 

Garibin yanında isen, sıkıntılı anında 
Uzattın ise elini, bezginlik zamanında 
O an has İnsan olursun, soylu olur kanın da 
Mutsuzu mutlu edersen, asıl mutluluk budur! 

Naim der, böyle bilirim, bu yüreğimin sesi 
Bir ömrün sonu da vardır, bekleme, yok ötesi 
Verdiklerinden aldınsa teşekkürler busesi 
İyi insansın demektir, asıl mutluluk budur!! 

05.03.2015 
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iyi insan 


Bu gün bir barbekü sofrasında gördüm onu 
Doksanıncı yılını kutluyordu Bay Mitü! 

Asırlık bir serüvenin öyküsüydü konu 
Tartıya alınmıştı iyilik ile kötü! 

Bay Mitü, dilinde Bulgarca, Romen ve Türkçe... 
Mesaj verdi insanlığın kardeşlik adına! 

Tüm ahlaksız düşünenlere inat ve hürce 
Dostça dayanışmayı savundu inadına! 

Onun için bir ömür sevgiden ibaretti 
Ve sevgiyle kuşatılmıştı doğum gününde! 
Hoşgörüsü nesillere iyi işaretti - 
Bu insanın umutları göverdi gönlümde!! 

19.04.2015 


36 



BENİM FELSEFEM-2 


Leylaklar açarken yaşlı yüreğimin Baharında 
Dost elinin sıcaklığını hissederim bağrımda! 
Bülbüller ötüşür o an seven gönlümün bağında 
Yaşıyorum halâ, varım diye naralar atarım! 

Kötülükler boğulur bir bir iyiliklerin denizinde 
Sımsıcacık güller açar toprak gibi nur yüzümde 
Bülbüller dile gelir dalda değil, benim dizimde 
Tüm neşeleri bol bol öz neşelerime katarım! 

Kardeşliğe cansuyu yaparım ben alın terimi 
İlahi bir rahatlık kaplar bedenimin her yerini 
Toplarım da hoşgörü ağacının meyvelerini 
Son mekânım olan mezarıma memnun yatarım!! 

21.04.2015 
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insan miyiz 


Yirmibirinci basamağında asırların 
Geçerli şüphem var, biz gerçekten insan mıyız! 
Ben bunalıyorum altında bunca sırların - 
Birbirimizi yerken, gerçekten insan mıyız! 

Yaradan eşit yaratmamış mı hepimizi - 
Beyaz, sarı, siyah, aynı dünyanın varıyız! 

Biri över, diğeri yüzerken derimizi 

Göz yumup uyursak, biz gerçekten insan mıyız! 

Çağlar atladık, ilim, fen tanıdık sözde biz 
Yerden uzak nice gezegenlerde izimiz 
Yegâne kardeşliği konuşurken dilimiz 
Boğazlaşıp, ölürsek, gerçekten insan mıyız! 

Demokrasi geldi der, beyhude övünürüz 
Meydanda hakkımızı bile savunamayız! 

Ya dövülür, ya da hunharca öldürülürüz 
Adalet susarsa, biz gerçekten insan mıyız!!! 

12.10.2015 
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sevgiye davet 


Yirmibirinci yılın başında 
Sislere kurban olur düşlerim! 
Sevgiye hasret var gözyaşımda 
Kibir vakti değil kardeşlerim! 

Sen de, ben de anadan doğmuşuk 
Çırıl çıplak, hep aynı durumda! 

Ya yoksul, ya da zengin olmuşuk - 
Bu değil hiç benim umurumda! 

Derdim şu vicdanların durumu 
Neden yabanlaşırız sevgiye? 

Yoksa insan şeytanın kulu mu - 
Hava atarız sen kimsin diye! 

Kim mi, insanım, sen de insan kal! 
Milyonlar olsa da, sevgin nerde? 
Küçümsediğin - tutunduğun dal - 
Sonun dalın kırıldığı yerde! 

Naim der, sevgi önce paradan 
Doğduğun günü unutma sakın! 
Böyle yaratmış seni Yaradan 
Sevgin yoksa, tükenmen de yakın! 

03.11.2015 
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ODUL 


Kamburu çıkmış bir ihtiyar nine 
Elindeki bastonuyla üç ayak 
Köşeden görünür günbegün yine 
Her adım başına duraklayarak! 

Mahallenin sefilidir o, garip 
Yüreğinin acısı top yumağı! 

Tüm acıları bohçasına sarıp 
Gözlerinde sırdır umut odağı! 

Defalarca gördüm onu bu yolda 
Yüreğimde birikti duygu seli! 

Bu sabah yine oralarda, solda 
Özüme dokundu titreyen eli! 

Unutarak bir anda ben her şeyi 
El öpüp verdim elimdeki gülü! 

Bir görseydiniz ninedeki neşeyi - 
Dünyalara değişmem bu ödülü! 


14.08.2015 



ACI 


Son yüzyılın fezaya açıldığı dönemne 
İnsanı insan yapan değerler mahvoluyor! 
Herkesi canım kardeş kabul eden sinemde 
Günlerdir onulmaz acılar depolanıyor! 

Sağcıdır, solcudur, siyasi oyunlar bunlar 
Hangisi fukaraya el verdi söylesene! 
Dereler akıyor, ardında kalıyor kumlar - 
Hayat hemdertsiz geçiyor hâlâ böylesine! 

Acım budur dostlar, bir türlü insan olmadık 
Kocaman yürek bizde de var diyelim artık! 
Kula kul olmayı tarihe hınçla fırlatıp 
Gerçek insanlıklık vasfını giyelim artık! 

03.09.2015 
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ŞAİR 


Şairleri de doğuran mukaddes annedir 
İlk yazılan şiir olmalı anaya dair! 

Hayat sürprizlerin raksettiği bir sahnedir 
Cefa ne, vefa ne, tümünü bilendir şair! 

Bu sahnede yaşanır gerçeklerin özü 
Kimi lokmaya muhtaç kiminin doymaz gözü 
Yüz bulanlar olurlar da yüzsüzün yüzsüzü 
Garibanların gözyaşını silendir şair! 

Kendi halini unutup, çeşit düşler kuran 
Hayalinde kötülükleri kalbinden vuran 
Vicdanıyla daim haklının yanında duran 
Adeletsizlikte yanan sitemdir şair! 

Naim der,düzenli dönsün feleğin de çarkı 
Aramızdan kalksın artık sınıflılık farkı 
Budur gönlümde ömürlük tükenmeyen şarkı 
Böyle bir yaşam özlemiyle yitendir şair! 

30.01.2015 
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DOĞANIN ELİ AĞZINDA 


Doğanın eli ağzında, şaşar oldu o da bak 
Ne kışlar kış'a, ne Baharlar Bahar'a benzer! 
Mevsimini şaşırmış dallardaki garip yaprak 
Her an ortadan kalkıverecek buhara benzer! 

Yeşil ile sarı arası zaman andan kısa 
Var ile yok arasında can çekiştirir adın! 

Tam uzanırken mutluluk denen sihirli his'se 
Biryerlerden yara alıverir güçlü kanadın! 

Oysa Dal'ın Gül'e özlemi vardır üç mevsimdir - 
Bülbüller nağmeler dökmek isterler ihtirasla! 
Bu gerçeği içine sindirebilirsen sindir - 
Düşler sıkça sonuçlanır oldu en acı yasla! 


Naim der, biz de bu doğanın parçasıyız dostlar 
Aslında Dal da. Gül de. Bülbül de. Yaprak da biz'iz! 
Kısa ömrümüzde olmasın yara açan sözler - 
Sonunda herşeyi kucaklayan Toprak da biz'iz! 

01.04.2015 
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GÖNLÜM 


Ömür dediğin bir gün veya yüz'ün üstü olur 
Doğdun ile öldün arasıdır ömür dediğin!! 

Birilerine sevdi, başkasına küstü olur - 
Acayip bir büyülü olgudur Gönül dediğin! 

Öyle bir olgudur ki, dikenini gülden ayırmaz 
Severse, sormaz ırk ve de başka farkını gönlüm! 
Haklıyı korur, haksızı kardeş de olsa kayırmaz 
Adalet düzeninde ayarlar çarkını gönlüm! 

Bu yüzden severim gönlümü, ona minnettarım 
Bugüne bu gün benim sadık doktorumdur gönlüm! 
Bazen hayal kırıklığına düşse de umutlarım 
Beni dostlara en iyi çözen yorumdur gönlümü 


08.04.2015 
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BEN BUYUM 


Sorsalar bana aslında sen kimsin diye 
Cevaben saygı benim özümdür derim!! 
Türkoğlu Türk yürekli anadan doğmuş 
Asil milletin arasındadır yerim! 

Boşuna yerimden alma çabaları 
Sakın dokunmayın ince telime! 
Yüreğimde özümün ünü, ar'ı 
Selamım var bir tek kardeşlik yeline! 

Alsın götürsün bu yel sevgilerimi 
Okyanuslarca ötesine has suyun!! 

İnsan olan alsın gönlümde yerini 
İnsana insanım, işte budur huyum!! 

Naim'im, hep böyle oldu öz felsefem 
Yüreğimde beslenen insanlık duyu'm! 
Asla kin üzerine kavga istemem - 
Sevilsem de sevilmesem de ben buyum! 

21.05.2015 
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infilak 


Lütfen bana neden suskunsun demeyin sakın 
Gerekirse ortalığı birbirine katarım! 
Kötülüklerden uzak, hoşgörüm olsa da yakın 
Son kararı vermeyi inanın, iyi yaparım! 

Yetti be, bizler hep sevdik de, sevenimiz hani? 
Kardeşlik yoluna sönmez meşaleler yakarım! 
Aydınlıkta kucaklarım ben her gerçek insanı - 
Baykuşlları doğal karanlıklarına atarım! 

09.07.2015 
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"DOST" 


"Dost" deyip de sereriz ya her gelene kaba postumuzu 
Bir bakarız ki, ayağımızın kösteği imiş o kişi! 

O "dost" oyunlarıyla uzaklaştırır gerçek dostumuzu - 
Ama çok geç anlarız, zaten budur adamın yegâne işi! 

Böyle "dostlar" görmek nasip oldu bana da nice yıllardır 
Sayelerinde idam yollarının korkusunu da gördüm! 

Nice acılarım var, bunlar paylaşamadığım sırlardır - 
Hoşgörüyü yeğledim, kötülüklere inadına kördüm! 

Patladım işte sonunda, ben de dayanamadım bu hale - 
Bir ömür hep taşıyacak mıyız terbiyesizler yükünü? 

Dost dosttur, eğer dayanışma için geldiyse kemale - 
Tırnak içindeki dostun yeller dağıtsın etrafa külünü!! 

24.07.2015 
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kim kime 


Yüce, şanlı bir milletin evladıyım ben 
Nice meziyetlerimiz doldurur içimi! 

Gurur tepesinden gücümü haykırırken 
Aramızda kavgalar başladı - kim kimi! 

Kim kimi vuracak bahsi günün konusu 
At koşularındaki bahisler biçimi! 

Burnumda tüter oldu acı kan kokusu 
Boğazlamak üzere, acaba kim kimi! 

Kim yarattı bu fitneyi, var mı bir soran 
Böyle mi olacaktı şanımızın bitimi! 

Bir rahatsızlık - beynimi devamlı yoran 
Nereye varır bunun sonu - ha kim kimi! 

Naim der, kardeşler kendimize gelelim 
Aramıza sokmayalım bölme itini! 

Sevelim, sevilerek el ele verelim - 
Görsin dünya, nasıl kucaklarmış kim kimi! 

07.09.2015 
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BAYRAMLAR 


Bayramlar ki, kapıdan kapıya koşan posta 
Kucak dolusu selamlar taşır dosttan dosta 
Niceleri ayağa kalkar olsa da hasta 
Dertlilerin dermanıdır mübarek Bayramlar! 

Bir rüya gibi ömürdür önümüzdeki yol 
Siyasetçileri ilgilendirir sağ ve sol 
Sen gönülce sarıl, herkese yakın kardeş ol 
Dinimizin fermanıdır mübarek Bayramlar! 

24.09.2015 
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HELALLAŞMA GİBİ 


Doktorların yıllardır şaştığıydı nab'z anormali 
Kalbimdeki sancılar sinsice oturmuştu tahtına 
Acılarıma rağmen yüzümde rakseden güleç hali 
Siper ettim ben hep sorunlu kömür karası bahtıma. 


İyilikleri rehber bildim, kötülükleri yok saydım 
Kuyum kazana fidan uzattım vicdana diksin diye! 
Yine demiyorum "keşke ben de daha katı olsaydım" - 
Şu birilerinin üst terbiyesizliği bitsin diye"! 


Son günlerdeki hallerim korkutmuyor artık beni 
Geldin, gideceksik sözünü daha iyi anlar oldum! 

Ne kadar çok kelebekler ziyaret etse de bahçemi - 
Mevsimi geçince onlardan da kalacağım ben mağrum! 


Hep iyiliklerde gördüm resmini insanlık vasfının 
İsterim, bu felsefem gönüllere derin kökler salsın! 
Son kapıya vurduğunu hissederken hafif nabzımın 
Sevgilerim helal olsun, sevenlerim hep mutlu kalsın! 


26.09.2015 
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GÖNÜLCE 

Gönülce bir dünya yarattım kendime 
Bu dünyada kişinin aslı sorulmaz! 
Yürek dolusu sevgim var her ferdine 
Bu felsefeme karşı kolay durulmaz! 

Doğdun ya kardeş, hayırlı yolculuklar! 
Çırılçıplak adım attın sen yoluna - 
Bu gerçeği hatırlamada hayır var 
Artık sen hakim ol sağ veya soluna! 

Olur ya, sen eğer zenginlersen bir gün 
Musalla taşındaki durumu düşün! 
Orada son olacak hayal ve düşün - 
Sonu olur saltanant denen cümbüşün! 

Gönül dünyamda bil senin de yerin var. 
Anla, sevgidir beslenesi ömürce!! 

Canın canı kucaklayacağı kadar 
Ben kucaklarım her insanı gönülce! 

27 . 10.2015 
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KOCA ÇEŞME 

(Mustafa RAŞİT kardeşime) 

Kardeş, çocukluk yıllarımı sorup, derdimi deşme 
Çıplak ayaklarımı kanatan dikenler canlanır! 

Nice ağlamışım, aha şahidimdir Koca Çeşme - 
Üç kurnasından akan sular beni halen de tanır! 

Dedelerim asırlar önce çeşme etmiş kaynağı 
Nice sevdalılar buluşmuştur bu Koca Çeşmede! 
Büyük Babam ve Ninem burada kurmuş gönül bağı 
Koca Çeşme suyu gibi berrak olmuş düşleri de! 

Mutlu yaşamlarının bir filizi olmuşum ben de 
Çocukluğumdan ilktir hatırladığım Koca Çeşme! 
Taşma oturur, hülyalar taslardık biz tozpembe 
Şahidimdir yıllarca satırladığım Koca Çeşme! 

Kardeş, çocukluk yıllarımı sorup, derdimi deşme 
O yıllarda kaldı mutlu acılarım ve umutlarım! 
Asırlara inat aynı yaşta akar Koca Çeşme 
Bense taşma oturmuş torunlarımı kutlarım! 

07 . 11.2015 
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VİCDANIN GÖZYAŞI 


Nice yaşlar vardır insanlığın yaşında 
Akan gözyaşıdır bunların en başında! 
Son yüzyılın beraberlik haykırışında 
Vicdanların gözyaşını göremiyorum! 

Her demagoji demokrasi ile başlar 
Hep birinin bahçesine atılır taşlar 
Nedense gelen fakir cebini taraşlar 
Vicdanların gözyaşını göremiyorum! 

Oyumuzla geliriz de hep biz oyuna 
Anlamayız, benzeriz kurbanlık koyuna 
Kibrit çakılsa da soyluların soyuna 
Vicdanların gözyaşını göremiyorum! 

Vicdan mı ? Bu da nedir diyenler de olur 
En büyük değerime mahkeme kurulur 
Tüm hoşgörülerimin hesabı sorulur 
Vicdanım gözyaşımda diyebiliyorum! 

14 . 11.2015 
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GUZ SEMFONISI 


Mevsimlerin Sonbahar günlerinde 
Özel bir duygular içindeyim ben! 
Kuş sesi, çiçek rengi yok görümde 
Suskunluk semfonisi beni üzen! 

Böyle bir semfonu olur mu hiç? 
Kulaklarımda çınlar beyaz bir ses! 
Halsizlik ince kesici bir kılıç 
Boğazımda düğümlenir son nefes! 

Saçlarımın akı güzümdür benim 
Dökülen yapraklardır umutlarım! 
Çekilmez hayatta çürürken tenim 
Beni hâlâ üzenleri kutlarım! 

Naim der, bu ise size zevk veren 
Umut dökülüşümü altın bilin! 
Ömürdür insanı yerlere seren - 
Toprak olacaktır nihayet sin'inü 

26 . 11.2015 
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SONBAHARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Sonbahar yapraklara altın rengi verip 
Onları dallardan döküverdiği anda 
Ben saçlarımın beyazından çelenk derip 
Rahatlık olsun dilerim her ürkek canda! 

Geldik, gideceğiz, bizim de sonumuz var 
Yapraklar altın, saçlar kar olur sonunda! 
Düşlediğimiz bunca devasal durumlar 
Dert olup açar kişinin yaşam yolunda! 

Ne umduk, ne bulduk olur atasözümüz 
Aldık aldık da verdik mi acaba diye 
Kâh ışır gözümüz, kâh kızarır yüzümüz 
Bu durumda yürürüz biz en son geziye! 

Son durak musalla taşıdır, ötesi yok 
Sen buraya düşmüş yaprak olacaksın bil! 
Sonbaharların bir daha dönüşleri çok 
Senin son mekanın olacak karanlık sin! 

Naim der, doğanın akışından örnek al 
Önce insan ol sen kardeşim, önce İNSAN! 
Salacaksan sen, iyilikle namını sal - 
Fatihan yürekten okunacaktır inan! 

28 . 11.2015 
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ŞANIMIZA YAKIŞAN 

(Başta şaire Habibe Ahmetova ve ressam 
Kamber Kamber olmakla, Rusçuk kentinde 
tanışma fırsatı bulduğum tüm Kırcaalili 
Kültür Edebiyat ve Sanat dalında çalışan 
değerli yeni dostlarıma) 

Tuna nehrinin şırıltısına eşlik eder gibi 
Bir başka ahenkte attı bu gün yüreğimin nabzı! 
Mutluluktan kendime iyi ki doğmuşum der gibi 
Birden değişiverdi hareketlerimin de tarzı! 

Kendi kendimi kaybetmiştim ben önce labirentte 
Bir gerçek dost eline muhtaç idim bunca zamandır! 
Meğer huzur bekliyormuş beni bu tarihi kentte - 
Rusçuk'ta tanışmalar benim için en mutlu andır! 

Nice şairler, ressamlar, Türk kültürü neferleri 
Kucaklaşarak kanlarımız kaynadı kanımıza! 

Artık gam yemem, beni süpürse de ömür yelleri 
Teşekkür ederim dostlar, bu yakışır şanımıza! 

06 . 12.2015 
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EN BUYUK KAYIBIMIZ 


Bu gün birbirimizi anlıyamıyorsak 
Özgüvensizlıktir kardeş kayıbımız! 
Suçluyu halen aramızda arıyorsak 
İşte budur bizim en büyük ayıbımız! 

Yetti be, çeyrek asır ayılmaya yeter 
Ondan önceki Cehennemi unuttuk mu? 
Dilim, kimliğim yasak, beterden beter 
Acıları böylesine kolay yuttuk mu? 

Bu gün ışık beklerken bazı umutlara 
Huzura kapkara bulutlar engel, neden! 
Asil Türk kanım tırmanırken doruklara 
Ayıpların altında eziliyor beden! 

Anamızın dili baldan tatlıdır, baldan 
Türkçem neden okutulmuyor okullarda? 
Şen öten bülbülü koyarcasına daldan 
Huzur yok bize hâlâ doğduğumuz Yurtta! 

Ülkeler varsa, azınlık da vardır elbet 
Bu değil kardeş asla bizim ayıbımız! 
Hakkımızdır birlik sesimizi yükseltmek 
Susmak ise bizim en büyük kayıbımız!!! 

09 . 12.2015 
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GENÇLİĞİME BAĞIŞLADIM 


Bülbülün güle döktüğü dilden 
Esinlenerek aşka geldim ben de! 
Gençliğimin en sevdalandığı yerden 
Sesler yüksekdi şu aşınmış bedende! 

Birden genceldim de yaşımı unuttum 
Gönlümün esiri oluverdim birden! 
Aslımın huzruna dünümü oturttum 
Nağmeler duydum aşkın olduğu yerden! 

Ve güzel bir perde açıldı ufukta 
Güneşten önce doğuverdi umutlar! 
Saçlarımın beyazındaki uçukta 
Eridi yaşlılık simgesi o karlar! 

Gençliğim çıkıverdi karşıma aynen 
Ha dünmüş gibi canlandı hatıralar! 
Oradaki gerçekleri yaşadım ben 
Günül çiçeklerimde binlerce nektar!! 

Kızlar arı olup kondular dalıma 
Vızıltılarında yaşam azmi vardı! 

Öyle minnettardım ki ben bu halime 
Dünya bana avucumda gibi dardı! 

Ben Dünyada değil, O bendeydi aslı 
Parmağımda döndürdüm Koca Küreyi! 
Gözlerim acıdan değil, mut'tan yaşlı 
Gönlümce uzattım rüyasal süreyi! 

Öylesine büyülendim ki, unuttum 
Dedelik tahtımdaki onur yerimi! 
Neyseki, hayaller geçici buluttu 
Gençliğime bağışladım düşlerimi! 

14 . 12.2015 
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ŞEYTANCIKTA ACI 

(Şumnu İli Hitrino (Şeytancık) garında 
bir tren kazasında ölenlerin anısına) 

Ateş ne zaman, kimin ocağını yakar bilinmez 
Aniden gelir o ve kurbanları pusudan avlar! 
Sonra akar akar gözyaşları, bir türlü silinmez 
Yüreklere ardı ardına dökülür nice lavlar! 

Böyle oldu Şeytancık'ta da erken sabaha karşı 
İnsanlar rüyalarından çıkıp uyanamadılar! 

Yarın neşeli seslerle dolacaktı yine çarşı - 
Alevlerin yakıcı gücüne dayanamadılar! 

Akşam-sabah evlerinin önünden geçen kara tren 
Bu defa gerçekten karalığıyla evlere daldı! 

Meğer bir ölüm makinesine düşünülmemiş fren - 
Kıvılcımların gaz'a temasla kaza canlar aldı! 

Yandı Şeytanlık'lı kardeşlerim zalim ateşlerde 
Kara bulutlar oluştu masmavi güz semasında! 
Feryatlar hep öyle kalacak sabah saat beşlerde - 
Ben de sağ kalanlarla, ölenlerin matem yasında! 

10.12.2016 
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KALP VE EL 


Bir kalp vardır insanda doğuşta, iki de el 
Ortak kardeştirler onlar hep ömürler boyu! 
Biri severse, diğeri sevene bağlar bel - 
Onlara bağlıdır kişiliğin gerçek soyu! 

Göz aldanır, hisse göre aldatır da inan 
Dilin kemiği yoktur, bazen acı da söyler! 

Ne kadar sağlam betonla kurulsa da binan 
Kalp ve el mühürü şarttır hey yüreksiz beyler! 

Sevilmek için önce sevmek gerek, anla bunu 
Kurulan köşklerin temelinde bu olmalı! 
Dünyada saltanat, ötede cehennem konu 
Kalb ve el temasından geçer ömrün yolu! 

12.12.2016 
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GÖLGE 


Bir gölge var insanlığın üzerinde 
Asırlardır onu silemiyoruz biz! 
Kardeşin kardeşine muhtaç yerinde 
El ele vermeyi bilemiyoruz biz! 

Dert onundur, bana ne der de geçeriz 
Çekeriz aba yakasını kulağa! 

Nice yeller ekip, fırtınalar biçeriz 
Yalnızlığımızı taşırız son durağa! 

O zaman anlarız ki, ne hatadır bu 
Muhtaç olunca el uzatanlar olmaz! 
İnsan başına sık gelen vakadır bu 
Yaralar açar yüreklere ki, onmaz! 

Ah, kardeş, bu gölgeyi bir atabilsek 
Kavgaların tohumunu da kürüsek! 
Şerrimizi kör şeytana satabilsek 
Sarmaş dolaş O mutluluğa yürüsek! 

Naim böyle der ve yönlendirir buna! 
Gölge ışık önünde kara engeldir - 
Varmak için yaşamın mutluluğuna 
Bir tek insanı insan yapan erdemdir! 

14 . 12.2016 
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ANA KUZUSU ŞEHİDİM 


Bilirim, erkek doğuşunla. Bayram olur evinde 
Beşiğinde nice ninnilerle büyürsün yiğidim! 

Vatan aşkı. Ata aşkı göverir hep yüreğinde 
Bu uğurda helal can vermeye yürürsün yiğidim! 

Asker olup, komando saflarında nöbet tutarsın 
Dağlar aşar, düşmanı getirirsin gücünle dize! 
Vatandaş rahat uyurken, nice acılar yutarsın 
Yarma güneşi iple çekersin sen ülkemize! 

Bir gün acı haberin gelir, güneş doğamaz sana 
Derler ki, şehadettir has alın yazısı yiğidin! 

Genç yaşta kurban gidersin, yaslı yürekler dayana 
Seni kalplere gömeriz ana kuzusu şehidim! 

18.12.2016 
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KENDİMLE HASBIHAL 


Şuracıkta, sol yanımda bir top ateş yumağı 
Zaman zaman soğuk ter olup, alnımda belirir! 
Nice olaylar düşlerime sokarken çomağı 
Hayallerim sarsılıp, fırtınalarca delirir! 

O zaman çekilip bir köşeye, yalnız kalırım 
Kendi kendimle hasbıhale başlarım yeniden! 
Yaşam geçmişimden çeşitli örnekler alırım 
Hep hatalarımın bilançosunu yaparım ben! 

Sonuçta sevgilerim nefretimden fazla gelir 
Demek hatalarım azdır anlamında bir gerçek! 
Hoşgörüm bazen düşmanıma bile selam verir 
Nedense dalında solar kardeşlik denen çiçek! 

Ben mi anlatamıyorum, yoksa anlayan mı yok 
Bir türlü silemiyorum insanlardaki kini! 

Kendi kendimle hasbıhalde sorular bir çok 
Aldığım hiçbir cevap ısıtamıyor içimi! 

21.12.2016 
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evimde dost 


(Bu gün şair, yazar, besteci kardeşim Nasuf Dail 
ve Facebook "kurdu" kardeşim Ahmet Kodak misafirim idi.) 

Bir gerçektir bu, kapını çalan varsa, insansın 
Sarayların olsa da, dostsuz yaşam niye yarar? 

Türemişler kendini ne kadar da büyük sansın 
Büyüklüğüne konuklar verir nihai karar! 

Garip yüreğin sıcak köşesi başka engindir 
Orda mevsimler bile dile gelir dilden dile! 

Hoş sohbetler hoşgörü havası ile zengindir 
Tatlı muhabbetler kıskandırır bülbülü bile! 

Böyle oldu bu gün de, teşekkürler kardeşlerim 
Yalnızlığımı kovdunuz bana gelişinizle! 

Evimde dost, hayat bulması demektir düşlerin 
İyi ki varsınız, mutluyum el verişinizle! 

23 . 12.2016 
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bizim sokak 


Bizim sokak çağrışımlar içindeydi bir zamanlar 
Hep şiir doğardı yüreğinde, her nereye baksan 
Asla selamsız geçmezdi güleç yüzlü insanlar 
Gönlün bir hoş olurdu, yatağından buruk da kalksan. 

Her derdin dermanı olurdu iyi kalbli komşun 
Düğün, dernek, acılı anların paylaşılırdı 
Art düşünceden, kötülükten herkes biredek yoksun 
Sevgiyle karşılanır, sevgiyle vedalaşılırdı. 

Evinin çatısında emeği vardı dostlarının 
Evlâtlarının yuvası da hep beraber kurulurdu. 

Hemen duyulurdu acı figânı tüm yaslarının 
Garibin hali tam vaktinde, yürekten sorulurdu. 

Böyle görmüş, böyle bilirdi sokağımın insanı 
Ahmetle İvan da geçinirdi kardeşçe ezelden 
Yeşil Bahar gelince, mis gibi kokardı her yanı 
Coşku nağmesi gelirdi yürekteki ince telden. 

Komünist düzeni naziliğe dönüştü bir anda 
Türklerin üzerini kapkara bulutlar bürüdü. 

Adı, kimliği alınınca, ne kalır ki insanda 
Ufuklar ardından zorunlu göç yolları göründü. 

Ve yürüdü Bizim Sokağın insanları yaslarla 
Tüm varlığını ardında boynu bükük bırakarak 
Böyle bir acıya dayanamazdı en sert taşlar da 
Dayandı bu millet hicranda dişlerini sıkarak. 

Günlerce itler uludu sahiplerinin ardından 
Kediler acılı sesler çıkardılar saçaklarda 
Boş evler sanki ufaldı, ufaldı büyük derdinden 
Hüznünden açmaz oldular bahçelerde çiçekler de. 

Sonra muzır otlar kapladı kanser gibi etrafı 
Dikenler boy gösterdi cicim çiçeklerin yerinde 
Komünistler böbürlenirken unutarak insafı 
Asırlık ruhlar ağlıyordu göçmen pencerelerinde. 
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Çoktan ne cam kalmıştı, ne kapı viran yapılarda 
Sızan yarayı, açık mezarı andırıyorlardı. 

Baykuşlar beddua okuyordu yıkık bacalarda 
Sanki suçluları bu mezara haykırıyorlardı. 

Tuttu ahları, yıkıldı gümbürtüyle köhne düzen 
Demokrasi geldi ama, evler hâlâ dolmadı bak. 

Bu manzaradır, dostlar, gündüz gece kalbimi üzen 
Hep sizleri düşünüyorum bu evlere bakarak! 

Gelin, gelin artık, sokağımız yeniden şenlensin 
Soframda çalkansın o gevrek gülüşleriniz yine. 

Yeter, gülsün bu üzgün gönlüm artık, coşsun, eylensin 
Yeniden yaşama inancı taht kursun yüreğime. 

Bizim sokağa doğsun artık beklenen güneş, yeter 
Gel kardeş, bana gene selam ver, komşun gibi çağır! 
Dostlara hasret yaşamak, inanın, ölümden beter 
Komşusuz sokakta kardeş, hava kurşundan da ağır! 
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ENDİŞEM 

Yirmibirinci yüzyılın Baharında 
Fırtınalar esiyor ardı ardına! 

İnsanlık terör hızı korkularında 
Var mıdır koşacak acilen yardıma! 

Televizyonda her gün şehit haberi 
Durmadan alçalıyor kara bulutlar! 

Ülkede kan gölüne döndü her yeri 
Gözyaşı selinde boğuldu umutlar! 

Gece rüyalarımda bile korku var 
Yüzümden çok uzaklara kaçtı neşem! 
Korkum cankaybımdan değildir insanlar - 
Neslimimizin yarınından endişem! 

17 . 01.2017 
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AYAKLAR ALTINDA KALAN GURUR 


Yüzyıllarca adaletle dünyaya ün salmış 
Atalarımızla övünmüşümdür hakkıyla! 

Nice serüvene balıklamasına dalmış 
Zaferle başıma çelenk örüldü vaktiyle! 

Demokrasiden önce gelen bir düzen idi 
Kanunî'nin getirdiği İnsanî yasalar! 

Bunu görünce mutluluklarda yüzen idim 
Şahidimdir tarih kitaplarında sayfalar! 

Neden böyle birden ters döndü feleğin çarkı 
Günden güne başım utançtan eğilir oldu! 

Bu gün günah işlemiş çocuktan yoktur farkım 
İçerim hırçın kış fırtınalarıyle doldu! 

Işıklar görünmez bir tünelde mahsur kalmış 
Ateşi sönmeye başlamış bir gurur'um ben! 
Şimdi İblisten yüzlerce derin yara almış 
Ayaklar altında acı çeker dururum ben! 

19 . 01.2017 
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İŞTE BU 

Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovulur derler 
Yalan yapıp da, ballandırayım mı dersin, söyle! 
Umut yollarımda batak ise bastığım yerler 
Baştan savup da, sallandırayım mı dersin, söyle! 

Tak tak ile geçermiş leyleğin ömrü, bilinir 
Ne yapsın, ne yeri ne de mülkü vardır hayvanın! 
Mevsimden mevsime göçer de, izleri silinir - 
Yine yolunu bulur evi bildiği yuvanın! 

Ya biz, insanlar, neden böyle umursamaz olduk 
Yuvadan uçup da yaban elleri mekân tuttuk 
Dostu, akrabayı, kardeşi anımsamaz olduk 
Arkamızda kalanları bir çırpıda unuttuk! 

Yalnızlığımda hep bunları düşünürüm daim 
Gündüzümde bu, gecemde bu, sonsuz düşte bu! 
Hayalde nice mutluluklarda yaşar da Naim 
Aslında hasret acısı çeker dostlar, işte bu! 

21 . 01.2017 


69 



MUTLULUK AVCISI 


Yaşı yetmişine dayanmış şu adama bak 
Gözlerini kapatmış da hayaller kuruyor! 
Geçmişten anılar canlanırken yaprak yaprak 
Bu gün de mutluluk peşinde koşup duruyor! 

Gökkuşağı ayarında rengârenk bir yaşam 
Götürüyor onu hüzünlerden çok uzağa! 
Etrafında herşey güzel, insanlar muhteşem 
Korkusu yok adamın düşer diye tuzağa! 

Sofrasında yemeği bol, çorabı yamasız 
Uzandığı arzulara dokunuyor eli! 

Bir derdi yok, ağlamaz kaldım diye devasız 
Ayakları dimdik, sızı nedir bilmez beli! 

Kanatlanmış gibi yükseklerden el sallıyor 
Böyle mutlu yaşıyor bambaşka bir dünyada! 
Kardeşliğe yürekten öpücükler yolluyor 
Gülen yüzlere tebessümler saçıyor o da! 

Gözlerini açsa, geri dönecek acı gerçek 
Ve yeniden debreşecek yıllanmış acısı! 

Bu yüzden onu dürtme kardeş, ellerini çek - 
Hayallerini yaşasın mutluluk avcısı! 

24 . 01.2017 
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OLMAZ DEMEYİN, OLDU BİLE 


Olmaz demeyin, oldu bile, bakın şu hale 
İnsan insanın kulu değil mi yani bu gün? 
Huzur bahçesinde başı eğilmiş bir lale - 
Dikeniyle öne çıkan değil mi kara gül? 

Nice düşlerimiz vardı, doğruluktan yana 
Hani Demokrasi çözecekti sorunları? 

Değer verilecekti her sıradan insana 
Açlık acısı duymayacaktı karınları? 

Devir Yirmibirinci Yüzyıl, gerçek ha şurda! 
Milyonları sayamayan farkında mı dersin 
Birileri can verir aç, sefil uluorta - 
Allahım dertlilere acil şifalar versin! 

Günde beş vakit namazlılar hükümde bu gün - 
Kur'an ellerinde yemin edenler haktan yana! 
Millet arkalarından yürüdü sürüm sürüm - 
Yardımları olur diye sıradan insana! 

Olmaz demeyin, oldu bile, unutulduk bak 
Bazı adamlar Allahtan da korkmuyor demek 
Dindarlıklarını da kolay değil anlamak - 
Seçmenlerin "kârı" kaldı birbirini yemek! 

21 . 11.2015 
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şair olmak 


Şair nedir, düşündünüz mü hiç okurken şiirleri 
Onlar sizsiniz aslında, dünyasında sizler varsınız! 

Sizi düşünür, sizi anlatır yazılı fikirleri 
Şairlerin yüreğinde değerli bir cevhersiniz! 

Şair nedir ki, uzanan ele dokunamazsa eğer 
Çölde umut veren vahadır şairin yürek atışı! 

Sevgileri kucaklar o, fitneye vermez asla değer 
Onun hüneridir dünyada kötülüklerin batışı! 

Tamam, hayalden ibarettir dünyaları, bu bir gerçek 
Ne olur kardeş sen de bu dünyada kucakla şairi! 

Bu dünyadadır bülbül, her mevsim açan kokulu çiçek 
Şair olmak umuttur kardeş, ve yaşamın müşaviri! 

03 . 02.2017 
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ŞÜPHE KURDU 


Büyük gücümüzden korkarak hileye gidildi 
Hazırlandı kendilerine göre "büyük vurgun". 
Kürenin güneş görmezlerinde icat edildi - 
Şüphe kurduna hedef gösterildi Anayurdum! 

Gerçeklerin arasına zehirini ekti de 
İçleri kemirmeye devam etti şüphe kurdu! 

Nasıl oldu bilmem, yine bak, düşmandan sekti de 
Kurşun aramızdakileri tam göğsünden vurdu! 

Naim der, kalenin taşlarıyız biz, alçı gerek! 

Aynı temelde buluşmalı dileklerimiz de! 

Bu Vatanı can-ciğer annemiz gibi severek 
Kardeşlik kanı kaynamalı yüreklerimizde! 

21 . 09.2011 


73 


SUSSAM AYIP OLUR 


Gözümüzün önünde oynanan bunca oyunlar 
İnsan için bir ıstıraptır, susmak kayıp olur! 

Beni bağışlasın çoban ardındaki koyunlar - 
Ben insanım, kula kul olursam çok ayıp olur! 

Benden istemeyin ömür boyu boyun eğmeyi 
Senin de benim de sonum musalla taşıdır hey! 
İnsan bilmelidir gerçeğe saygıyla değmeyi 
Hayal perdesi ardında sin'in yatar Filan bey! 

Bunu düşündün mü hiç açarken doymaz boğazı 
İsterse saraylar, milyonların olsun, farkı ne? 
Yediğin mide'dekinin ne çoğu ne de azı 
Feleğin içinde senin çarkın, onun çarkı ne!? 

Sussam ayıp olur, hatırlatmak istedim işte: 

"Mal sahibi, mülk sahibi, kim bunun ilk sahibi"! 
İnsanlıktan çıkarsın obur ancak bu gidişle 
Bir kere daha düşün, anlarsın belki Naim'i! 

05 . 02.2017 
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OLUM 

(Merhum şair Mustafa Çete'ye) 

Yaşam ağacında yapraklar gibidir ömür 
Bazen güzü de beklemez ve düşerler yere! 
Dostları bizden acımasız ayırır ölüm 
Haber kor gibi düşer acılı yüreklere! 

Ayak sesleri olmaz ölümün, sessiz gelir 
Musallla taşı son yatağın olur bir anda! 

Ne ağlamalar, ne de yalvarmalar elverir 
Beden toprağa gider, am'n kalır arkanda! 

Unutmayacağız dostum, durdukça biz dalda 
Sen hep sol yanımızda dipdiri kalacaksın! 

Bir gün gelip, biz de daldan düştüğümüz anda 
Bizi orada yine dostça kucaklayacaksın!! 

23.10.2014 
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ŞAİRLE VEDALAŞMA 

(Değerli dostum şair Zahit Güney'in anısına) 

Doğa Bahara açıldığı anda 
Bağrıma ateş topu düşüverdi! 

Acı acıdır ya her insanda - 
Başıma tüm acılar üşüverdi! 

Kulaklarımın öz canı kanadı 
İnanmadı bu zamansız habere! 

Kırıldı gönlümün uçuş kanadı 
Seninle birlikte düştüm kabir'e! 

Bu olmamalıydı, ölmemeliydin - 
Bahar, şiirlerinin rengi Dostum! 

Tam Bahar'da böyle sönmemeliydin 
Bozuldu düşlerin ahengi dostum! 

Acı içinde vedalaşmak varmış - 
Sen gittin de biz kaldık mı ki dersin? 

Dost kaybı öyle yüreğimi sarmış - 
Allah dostlarına sabırlar versin!! 

25 . 03.2015 
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ANA DİLİM 


Ana sütü tadıyla dokunulan kilim 
En fantazili kilim olduğunu bilin! 

Kötü niyetle edilse de dilim dilim 
Beni ayakta tutan tek güç Anadilim! 

Anadilim yoksa şayet, beni de silin 
Bilin, ben de dünyanın içinde değilim! 
Çöplüğü önüne kattığı gibi selin 
Hasmımı taç'a atan tek güç Anadilim! 

Bunca zaman oynansa da şeytani filim 
Ben Anadilimden vazgeçecek değilim! 
Tutunacak dalım, alacağım net ilim - 
Beni bana anlatan tek güç Anadilim! 

16.02.2016 
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DİL 


Diller var yiyesim, diller var, kesesim gelir 
Diller bazen bal tadındadır, bazen de zehir! 
Diller sıcak kahve, soğuk Mart buzu gibidir - 
Diller, hastayı kaldırıp, sağlamı öldüren! 

Yükseldimse, güç kanatlarım hep dost dilidir 
Çöküşüm de düşman dillerinin eseridir! 

Dil'i övmek, dil'i yermek de inan, yeridir - 
Dillerdir menzile götüren, yoldan döndüren! 

Nice diller gördüm, sabah başka, akşam başka 
Kimi sevgiye çağırır, kimi düşman aşka! 
Dillerdir son okunan mezarındaki taşta - 
Diller, beşikte sallandıran, sin'e gömdüren! 

Naim der, dil'in sahibi olun hey insanlar 
Sahipsiz dil kendi öz kuyunuzu kazandır! 

Dil'e tat verip de, en mukaddes sayılanlar 
Kötüyü arındırıp, iyiliği yazandır!! 

19 . 10.2014 
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BAYRAMLAR 


Bayramlar İslam Dinimizin Yol Haritasıdır 
Adaletin ve hoşgörünün aynasıdır Bayramlar 
Bayramlar kimsesizlerin sitemli göz yaşıdır 
İnsan olmaların yeni sayfasıdır Bayramlar! 

Bayramlar hep beni benden alıp hızla götürür 
Ve bırakır çöllerde ıssız, kervansız bir yere! 

Orada karşıma dikilir yaşadığım ömür - 
Sorgusunu yaparım yüzlerce, binlerce kere! 

Ne verdin, ne bekledin ve ne aldın sen yaşamdan 
Oldun mu yanında hiç garibin muhtaç anında? 
Yani rahatsan eğer uykudan önce akşamdan 
Bayramlar hakkındır, şifalar akar mert kanında! 

Kervansız çöllerde sen yapayalnız kalsan bile 
Allahın yanında olacaktır, kurt, kuş - hayranlar. 
Kâinatın ortasında geleceklerdir hep dile. 
Yalnızlığını hissettirmeyecektir Bayramlar! 

Çöller ortasında duyduklarımdan rahatlarım 
Ve gözönüme gelir verdiklerimin meyvesi! 
Omuzlarımda yeniden güç bulur kanatlarım - 
Bayramlar dost kahvesinin en has onur telvesi! 

04 . 10.2014 
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NE OLUR 


Seçimler öncesi bir kavgadır başlar, değme gitsin 
Kimi sağcıdır, kimi solcu, hepsini sil de bitsin 
Vaatlerine rağmen sen gözlerinde bir hiçsin 
Yolları leylaklar bürüse, bürümese ne olur!? 

Demokrasi dedik, sandıkta olduk hep masum kurban 
Zalimler tarafından afiyetle yendi hep çorban 
Ayılıp, aklımız çok geç başımıza geldiği an 
Umutlar raflarda çürüse, çürümese ne olur!? 

Cahil eşekler çoktan almışlardır başta yerini 
Bir de yağcılar var, adım başı silerler terini 
Koyu bir tozdumandır, köretmiş gözlerin ferini 
Arık, halsiz kervan yürüse, yürümese ne olur!? 

Kendi düşen ağlamaz derler, var mıdır yalan diyen 
Bir görün hey, kimdir pişiren, kimdir pideyi yiyen 
Oldukça bu gerçekleri cangözüyle göremiyen 
Naim yaraya dilin sürse, sürümese ne olur!? 


17 . 08.2014 
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seçimler ve geçimler 


Sayımlar başlayalı yirmibirinci yüzyıldayız 
Bundan ötesinde daha nice milyonlar vardır! 
Biz çoktan insan olmalıydık, neyin farkındayız? 
Başından beri aştığımız yol pul kadardır! 

Pul deyince akla gelen paradır elbet kardeş! 
Akıllıyı delirten, yoksulu kemiren de O! 

El-etek öpüp, kara buluta dedirten: "Güneş" 
Seçimlerde başımıza belâ getiren de O! 

Oysa bir türlü öğrenemedik, nedendir bilmem 
Seçim demokratik haktır, geçimin buna bağlı! 
Satılırsan, ağlama kardeş, gözyaşını silmem 
Ağız suyun akar, ağa karşında yerken yağlı! 

Naim de geçti bu yollardan, iyi bilir inan! 
Niceler yükseldi omzumdan, bir bitsen niceler! 
El verdiklerim meğer aslında değilmiş insan! 
Seçimde uyanık ol ki, rahat olsun geceler! 

02 . 08.2014 
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BAYRAM 


Türküz, Müslümanız, Bayramlar bizin için önemli 
Büyüklerin gözü yolda, çocuklar bu günü bekler! 
Kimimizin yüzü güler, kimimizin gözü nemli 
Umutlarımız bazen derde binbir dert daha ekler! 

Türküz biz, Müslümanız da. Bayramlar bizi anlatır! 
Kalbimiz temizdir, hayallerimiz göz nuru gibi! 
Bayramlar bazen unutulmuş dostları hatırlatır 
Birden temizlenir yüreklerimizin derin dibi! 

Türküz, Müslümanız, Medeniyete katkımız büyük 
Bayramlarda bir daha biz oluruz, onurlu insan! 
İnsanlığa sevgidir bu gün Kutsal bildiğimiz yük 
Hey İNSANLAR, kardeşliğe uzanan eldir bu BAYRAM! 
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ELAZIĞ 

(Değerli şair kardeşim Güneri Yıldız'a ithafımdır) 

Deliormanlıyım, insanımız çok sıcak kanlıdır! 
Ecdadımız Osmanlı, mazimiz tarihte şanlıdır! 

Kardeşe sıcak kucak açmak en büyük hünerimiz 
Her garibin yardımına koşmaktan zevk duyarız biz! 

Tek biz böyleyiz, derdim, görmemiştim ya pek uzağı 
Fikrim temelden değişti sana varınca Elazığ! 

Oysa ne insanlar varmış bağrında Anadolunun! 
Elazığda parladı nur ışığı yaşam yolumun! 

Adım başı muhterem insanlar gördüm, gönlüm coştu 
Türklüğümün büyüklüğünü görmek bir başka hoştu! 
Elazığda gördüklerim adeta Cennetti bana 
İnsanlarının sıcaklığı girdi damarlarıma! 

Ömrümde ilk kez gördüm sılamdan bu kadar uzağı 
Geri döndüm ama, yüreğim sende kaldı Elazığ! 

12.10.2010 
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DOSTLAR VARSA 
(Akrostiş) 

Dostlar varsa eğer, bilin ki, ben de varım 
Onurum, benliğim oldu her zaman onlar! 
Sınavlarda bilgilerim hep kalır yarım 
Tıkanır dostsuz yürüyeceğim yollar! 

Lafın kısası, nabzım dost, dost diye atar 
Atamam dürüst bir adım dost olmayınca! 
Rahat uyuyamam ben, uykularım kaçar 
Virajlar oluşur yaşam yolum boyunca! 

Algılarımda: DOST - kimliğimin aynası! 
Rahatlaşamam dost selamı almayınca! 
Sevgilerimin en sıcak özel sayfası - 
Albümleşmiş dostluklardır kalp ayarınca! 

29 . 05.2011 
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KADIN 


Deliorman dilinde "kadın" "güzel" demektir 
Gerçekten de güzellerin güzelidir kadın! 
Kadın tüm renklerden derme harika demettir 
İnsanlığın geleceği, ezelî'dir kadın! 

Dört mevsim gözlerinde hep Bahar ışıltısı 
Dilinde sevginin okşayıcı fısıltısı 
Yüreğinde çağların dinmeyen kasırgası 
Nice destanların aşık gazelidir kadın! 

O bacıdır, annedir ve şefkatli ninedir 
Tüm iyiliklere açılan sıcak sinedir 
Güzelliklere süs veren renkli bir minedir 
Ressamların titremeyen, düz elidir kadın! 

Kadınlardır bizi de biz eden, hey erkekler 
Kahrolsun, kırılsın kadına uzanan eller 
Onlar bir çiçektir, nazik koklamayı bekler 
Gerçekten güzellerin en güzelidir kadın!! 

07 . 03.2015 
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ANNEM 


Torunlarıma anlatırım hep iyiliğini 
Rüyalarımda sık sık elini öperim annem! 
Boşuna bekçi koyarak yoluna yüreğimi 
Aziz hatıranı gözyaşımda gizlerim annem! 

Ben halâ sıcaklığını hissederim dizinin 
Uyurken üzerime yağardı nur'u yüzünün 
Bir bilsen ne kadar arttı kıymeti her sözünün 
Yoluma hep öyle ışık tutar gözlerin annem! 

Nasihatlarına uydum, doğru yolda yürüdüm 
Dünyaya hep hoş baktım, kötülüklere kör idim 
Dostluklara açık, sevgiyle yanan kor idim 
Kalbimin od'unu körükledi sözlerin annem! 

Sen hiç ölmedin, hâlâ dipdirisin hayalimde 
Ben de bir çocuk'um, bilirim, senin yüreğinde 
Sana koşuyorum bir demet çiçekle elimde 
Şu an yaşlılıktan titrese de dizlerim annem! 

09 . 05.2010 
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BABAM 


Babam ! Adam gibi adamdı adam! 
Gözlerindeki pırıltıda güneşin sıcaklığı - 
Dilinden bal'ı ballığından utandırandı akan! 
Yüreği büyük. Dünya sığınıştı oraya! 
Kötülüklere kör, hep iyiliklere bakan 
Tavrıyla bir harikaydı babam! 

Verdiği nasihatlar yaşam yolumu çizdi 
Kan kussam da hep "kızılcık yedim" dedim! 
Acılarım derinliklerimde kaldı gizli! 

Baba sevgisi başında ve ertesinde - 
Dede mertebesine geldim, omuzumda abam! 
Nezaman tökezlesem yolumun engebesinde 
Hâlâ bir yerlerden elini uzatır bana babam! 

20.11.2011 


87 



YAŞAMIN ÖTESİNE MEKTUP 

(2006 yılında İstanbul'da 4. Rumeli şiir şölenine katılmış 
ve orada Yunanistan'da Türklük namına canını feda eden 
dr. Sadık Ahmet'in şaire kızı Funda ile tanışmıştım. 

Bu şiir ona ve kahraman babasına adağımdır) 

Gider midir bu günlerde postacı oraya bilmem 
Ben yine de yazıyorum mektubumu Sadık Ahmet. 

Akarsa aksın göz yaşlarım, sel olsalar da silmem 
De ki, parlak gurur incisidir onlar, de ki rahmet... 

Haberim var sana, hem de ne haber, inanır mısın? 

Şiir şöleninde bu gün, İstanbulun ortasında. 

Yüreğimizi titretti senin o sevimli kızın 
Koskoca şaire olmuş yavru bıraktığın Funda! 

Bir kitap yazmış ve kitapta sen varsın baştan sona 
Babasının adını nakışlamış dizelerine! 

Funda ağlattı bizi, yürekten hayran olduk biz ona 
Sevdik Funda'yı büyük kahramanım senin yerine! 

Ebedi uykularında rahat uyu kahramanım!.. 

Sen aramızdasın, sine'de ay'ımız, yıldız'ımız 
Ereklerine yürüyoruz seninle adım adım 
Funda da öksüz değil artık, o bizim de kızımız! 

23.12.2006 
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BAHAR 


Bahar yeniden kanatlarına aldı beni - 
İyimserlik kokan masmavi semalar benim! 
Hızını sevgiden almış duygular yelkeni 
Ve dost limanlarında duraklar ancak gemim! 

Barut kokusu genizlerime zarar verir 
Sussun artık ölüm kusan zehirli namlular! 

El ele verirsek, nice Baharlar göverir 
Kardeşliği pekiştirir hep akan sular! 

Kulak verin, duyun doğanın adil sesini 
Nice canlanır dalda çiçek, petekte arı! 
Doğadan alalım yine güzellik dersini 
Gönlümüzde daim açsın hoşgörü Baharı! 

22 . 03.2011 
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GERÇEK 


Çoktan çivisi çıktı bu fani dünyanın 
Kimin eli, kimin cebinde belli değil! 

Soy eşekler başına geçeli kervanın 
Yaralar irin topluyor derinden derin! 

Sustukça daha sık sis'e garkoldu hava 
Kurt kurdun ağzından semiz kuzu alıyor! 
Kimileri meydanda boş tencere, tava - 
Kimileri milyonlarca para çalıyor! 

11.01.2014 
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İNSAN OLAN VE OLMAYAN 

İnsanı insansa eğer severim ben 
İnsana kulluk yapanlar bir başkadır! 
Mert olan her mert'e aferin derim ben 
Mert olmayanlar ayıbıyla baştadır! 

Zübük, yalayacağı yerler de belli 
Mahdut olduğunun değil hiç farkında! 
Böyledir bu dünya düzeni ezelli - 
Niceler geziyor canlılar parkında! 

İnsan mıyım, yoksa değil miyim acaba 
Felsefe sorusu oldu bana göre! 

Fikrimi söyleyim mi kardeş, kabaca - 
İnsan soysuzları dönmeze götüre! 

29.11.2016 
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İNSANLIĞA YENİ YIL MESAJI 


Yıllar geçer ya bütün yüküyle katar katar 
Hep aynı geminin yolcusuyuz biz insanlar! 
Yüreklerimiz kâh hüzünlü kâh mutlu atar - 
Yıllar dört mevsim olur, bizim mevsimimiz bir! 

Bir kez doğarız, ömrümüzün son durağı sin! 
Geri dönüş yok ordan, işte öyle bir mevsim! 

Bu gerçeğe alternatif yok, sen de bilirsin - 
Dünyada yaşadıklarımız kalır kelepir! 

Öyleyse nedendir bu kavga, bu sorun neden? 
Kimi yokluktan, kimi çok'tan bükülür beden. 
Bu olmamalı asla insanı insan eden - 
Acıyı da, tatlıyı da durumlar söyletir! 

Her Yeni yıl mesajlarında hep aynı türkü - 
Mutluluklar dileriz, kardeşliğimiz sürsün! 
Yıllar geçer de, kardeş olamadık bir türlü - 
Zengin fakiri ayaklar altında inletir! 

Naim der, yok olsun bu ayrılık aramızda 
Farklar olmasın ne malda ne de paramızda 
Ortak olsun artık mutluluk da, yaramız da 
Gönül dinletirse, kendini böyle dinletir ! 

30.12.2014 
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DEPREMLER 


Depremler bana hep birşeyler hatırlatır ezeli 
Sanki kulağımda vızıldar sazın nasihat teli! 

Yıkılır her defa üzerime kumdan yığma evler 
Ve o anda hissederim yardıma uzanan eli! 

Kardeş sen de hissettin bilirim, bu en doğal olay 
İşte uzatıyorum elimi, sarıl kardeşim sen! 

İyi günde sahte dostluk taslamalar elbet de kolay 
Kötü günlerdir kardeşini kardeşe hissettiren! 
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su 

(Bu gün İstanbulu yine deprem sallamış. 
Sakinlerine geçmiş olsun. Bu vesileyle 
Van depremine adadığım bir şiiri yeniden 
köşemize eklemek zarureti geldi içimden. 
Umarım canınızı sıkmam dostlar !) 

Dışarda yürek donduran ayaz 
Deprem ! Sarsıldı dünya uydusu! 

Acı çocuk sesi avaz avaz - 
Tekrarladığı bir tek hece - su! 

Hayaller bak kâbusa dönüşmüş 
Dudaklarında kiraz kurusu! 

Çocuk dizler üzerine düşmüş 
Tekrarladığı bir tek hece - su! 

Anne son anda elini atmış 
Kollarında biricik yavrusu! 

Çocuk anne kucağına yatmış 
Tekrarladığı bir tek hece - su! 

Naim yürek dayanır mı buna?! 
Bölünmesin çocuğun uykusu! 

Elimi uzatıyorum ona - 
Elimde bir avuç dolusu su! 

14.11.2011 
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şiir üstüne 


Şiir yazamıyorum son günlerde 

Oysa şiirler kucak kucağa kenetlenmiş gönlümde 

Ah şu kördüğümü bir çözebilsem... 

Nice bülbüllerin sesi yankılanır güllerden 
Ve ömrüm boyu bir arzum ulaşır cihana 
Bülbüllerin o okşayıcı seslerinden 
Kışlar Bahar olur, düşmanlar dost 
Kan dökülmez seller gibi boş yere 
Kardeş kardeşini bulur cephe dışında 
Öyle bir kucaklaşırlar ki, ah nice 
Gönlüm doğum sancısında da olsa bu gece 
Sevdiklerim bir süre daha sabretsin 
Kardeşi kardeşi kırdıtmamaya ikna edecek 
Bir şiir yazamıyorum halâ, Allah kahretsin! 

15 . 08.2013 
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UMUT GEÇİDİ 


Bunca yıllardır mutluluklar bekledik yeni yıldan 
Eski Yıl'a yükledik hep acıların tümünü biz! 
Sorumlu aradık hattâ başımızdan düşen kıldan 
Sanki yoktu ömrün de aşındığından haberimiz! 

Yeni Yıllar Umut geçidi oldu bulvarımızda 
Gökkuşağı renkleriyle süsledik düşlerimizi! 
Bezginliğe inat, biraz inanç vardı yarımızda 
Hep yarına güvenle ayarladık işlerimizi! 

Beşik ile Musalla arası engebeli yollar 
Dert kervanının zehirli tozunu iyi bilir! 

Her gördüğüne kardeşimdir diye uzanan kollar 
Kırık kuş kanatları misali bir yana serpilir! 

Yine de yaşam mücadelesi için irade gerek 
Yıldıramaz bizi engellerin yüzlerce çeşidi! 
Karşımızda dururken mutluluk denen mutlak erek 
Yürek nab'z attıkça devam edecek umut geçidi! 

01.01.2017 
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YOLLA GİTSİN 
(Mizah ola) 

Her çorbaya baharat olur adam 
Ona göre bundandır damak tadı! 
Konuştuğu yerde atar hep kafadan 
Ben ben, der, açar da sahte kanadı! 

Yaşını, başını düşünmez, odur, o 
Babasından öncesine şahittir bak! 

Ateşin söndüğü yerde de kordur o 
Hakkı olmasa da, od'a sahiptir bak! 

Sen "Ben" deyince, "ben"in önüne geçer 
"Ben"in üzerinde "Ben"lik taslar adam! 
Uydurmalarına gerçekler diz çöker - 
Dünyayı ayak altına yaslar adam! 

Bilirse, o bilir, sen sus da bir dinle 
Temenna et ki sorun da böyle bitsin! 
Mesele çözülmez muhataba kinle - 
Duyar gibi yap, sonunda yolla gitsin! 

27 . 11.2016 
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KAYBOLAN UMUT 


Vardı her an şuramda, ha sol yanımda 
Tarlada tohuma yağan yağmurdu o! 
Asla yenilmez güç idi kanadımda 
Teknemizde yoğurulan hamurdu o! 

Gecelerin zifirinde güneşimdi 
Kahve fincanımda hep mutluluk falım! 
Dallar sararırken, gözümde yeşildi - 
Üzerinde huzur hissettiğim halım! 

Nice yıllar hep ona bel bağladım ben 
İntiharlardan döndüm ona güvenle! 
Nice gariban gözlerde ağladım ben - 
Yine de hakka bir inanç vardı bende! 

Hâlâ inanmak istiyorum da, nafile - 
Başımda yoğunlaşıyor kara bulut! 
Serde yolunu şaşırmış bir kafile - 
Ufkumda adım başı kaybolan umut! 

25.11.2016 
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ŞALİ 

(Mizah ola) 

Böyledir onun her zamanki hali 
Ben, ben der de, başkasına söz vermez! 
Kendini hep başkan görür ya Şali 
"Tahtına göz koyanlara" yüz vermez! 

Atar atar da, ardından yan yatar 
Yatağına bekler mis kahvesini! 

Eşi kahve'ye kaymak da katar - 
Bir daha çıkarmaz asla sesini! 

Alıştırılmış Şali, key'f yerinde 
İstedikçe ister bol bol ikramlar! 
Yıldızlar uçuşur alnının terinde - 
Eşi bir gün maşayla başına damlar! 

Al sana başkanlık, al sana ikram 
Maşa dans eder adeta başında! 

Şali başkanlığı unutur, bir dram - 
Felek ters döner işte bu yaşında! 

Şimdi o kahve pişirir eşine - 
Başkanlığın başka bir güzel hali! 
Bilmem ki, bu geliyor mu işine 
Ama gel de gör, başka oldu Şali! 

16.11.2016 
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HAYAL 


Kan denizinde gerçeğin aslına varan 
Harp sevdalılarına tükürük atıyor! 

Namlu ucunda tüten ak kanatlı duman 
Çağa yakışan barışı hatırlatıyor! 

Kahpe kapan olmaktan çıkmış en nihayet 
Şeytanın avucundaki güvercin yemi! 

Sona ermiş insandan insana cinayet 
Yürüyor mutluluğa umut yüklü gemi! 

Hayaldir ya, neden gerçek olmaz kardeş 
Olur mu kula kul olmak bu çağımızda! 
Kahrolsun seni kardeşe kırdıran kalleş - 
Hoşgörü demeti olsun kucağımızda! 

10.02.2017 
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kafamdaki şiir 


Bir şiir dolaşıyor kafamın içinde çocukluğumdan beri 
O şiirin içinde insan bir tek insandır, çırılçıplak doğmuş! 

Ne düşmanlıktan, ne siyasetten, aldatmacadan yoktur haberi 
O yalnız bir insandır, çiğ süt emmiş, has ana südüyle yoğrulmuş! 

Sonradan duymuştur, ya müslümdür, ya da gayrimüslüm, olur elbet! 
Menşeğine ayak uydurur ya, zamanla aslını değiştirmez! 

İnsan olarak kalır benim kafamdaki şiir, etmez ihanet 
Kafamdaki şiir kardeşi kardeş bilir, düşmana geçit vermez! 

Gerçek Türk Milliyetçiliğinin örneğidir kafamdaki şiir! 

Büyük ATA'mın sesi vardır onda, "Yurtta barış, cihanda barış"! 

Öyle şiirdir ki kafamdaki, insanlar el ele kenetleşir 
Asla silahlanmak için değil de, kucaklaşmak içindir yarış! 


06 . 07.2010 
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KISSADAN HİSSE 


Ömrümün son günlerindeyim ben, bunu bilirim 
Kim tapusunu almış ki söyle sonsuz yaşamın! 
Musalla taşı beklesin, bu gün hâlâ diriyim 
Benim aynam olması isterim mezar taşımın! 

Doğdum, ölürüm bilinciyle yaşadım ömrümde 
Kimselere bir acı vermedim kazancım için! 

Nice dost bildilkerim sıkıntılı günlerimde 
Hatırlattı bana vefasızlığını öz piç'inü! 

Onların yüzünden idam eşiğinden döndüm ben 
Böyle "dostların" oltasına takılmasın kimse! 
Ömrümün son ayrılış kapısına yaklaşırken 
Gerçek dostlara vasiyetimdir kıssadan hisse!! 

13 . 12.2015 
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VEDA 


Geldik ve gideceğiz gerçeği var kardeşler 
Nedendir küfürler, bu saygısızlıklar neden? 
Neden bazen hüsrana dönüşür bütün düşler - 
Sonunda bir kefene mal olmaz mı bu beden? 

Dün bebek, sonra çetrefilli yaşam derdinde 
Yıldan yıla akarır kömür gibi saçımız! 

Zengin veya yoksul, bu cihanda her ferdin de 
Bir sin ve yazılı taş olacak baş tacımız! 

Bunu anlamadık ömür boyu, kavga bitti 
İşte musalla taşı, tüm dillerde çeşit eda! 

"İyi insandı", derler, "adam çok erken gitti" - 
Şahsa göre kâh hüzünlü, kâh muttu bir veda! 

24 . 12.2014 
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Naiııı Ömer llakoglıı 25 Nisan 1947 
tarihinde Şumnu ili l)oliııa (Kulakova) 
köyünde doğmuştur. Küçük yaşta yazına 
şiirle başlamış, devamında ufak tefek 
t aş I a m a 1 a r ve mizahi öyküler de 
yazmıştır. Dönemin verdiği imkanlar ile 
Bulgaristanda neşredilen Türkçe merkez 
ve bölgesel gazete ve dergilerde, Sofya 
radyosunun Türkçe yayınlarında birçok 
yapıtları yayınlanmıştır. 1985 yılından 
önce Türklerin üzerine gelen kara bulutları görerek basından 
elini çekmiş. 1990 yılında Demokrasinin gelmesiyle yeniden 
kaleme sarılmıştır. Bu arada HAK VE ÖZGÜRLÜK ve ZAMAN 
SOFYA gazetelerinin Silistre ve Dobriç illeri muhabirliğini de 
yapmıştır. Şiirleri hudut dışındaki gazete ve dergilerde de 
okunmaya başlamış, birçok Uluslararası Türk Şiiri şölenlerine 
katılmıştır. SOKAKTAKİ ADAM, BİZİM SOKAK, BÜLBÜLÜN 
YUVASI gibi kitapları da bu dönemde basılmış, romanı AZMAN 
olağanüstü rağbet görmüş ve Bulgarcaya da tercüme edilmiştir. 
Başlığından da anlaşıldığı gibi, bu insan a özel ağırlık verdiği 
üçüncü şiir kitabıdır. 

1990 yılından beri Silistrede ikamet etmektedir. Evli, iki kız 
babası, üç torun ve bir de torun evladı dedesidir. 




